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Genre: Klassiek

Componist Robert Pracht (1878-1961)

Koorwerk

Over de achtergrond van dit lied is niets te vinden. En dat voor een lied dat vooral in Duitsland en in Nederland
bij vele koren op het repertoire staat. Het koorwerk beschrijft wat God voor de mensen doet. Hij opent en kleurt de hemel
en draagt zorg voor de mensen. Als de mensen gaan rusten sluit hij de hemelse luchten.

Beschrijving Componist

Karl Robert Pracht (Mulhouse, 12 april 1878-Karlsruhe, 4 mei 1961) was een Duits componist en
muziekpedagoog. Hij staat bekend om zijn piano-en snaar werken en zijn talrijke koorcomposities.

Pracht werd geboren in Mulhouse; en was de zoon van Kapellmeister Robert Ottmar Pracht.

Pracht was muziekleraar aan het Humboldt gymnasium in Karlsruhe, waar hij meer dan twee decennia werkte tot
1945. Als docent publiceerde hij vele muziekeducatie werken voor piano, strijkers en koperinstrumenten, alsook

als musicoloog.

Daarnaast was Pracht een gerenommeerd dirigent van verschillende mannenkoren in heel Baden en
componeerde meer dan 200 traditionele koorliederen. In 1953 kreeg hij het Federaal Kruis van verdienste.

Luister en kijk  https://www.youtube.com/watch?v=-1ISaXN4plh0

Tekst

Am kiithlenden Morgen,
Wenn alles noch ruht
Erscheint es am Himmel
Wie goldige Flut.

Da offnet Allvater

Den himmlischen Saal,
Und schaut dann hernieder
Auf Berg uns ins Tal.

Sacht weckt er die Menschen
Und mahnt sie zur Tat

Und gibt ihnen Stérke

Und heilsamen Rat.

Dann tritt auch hell
Leuchtend die Sonne hervor;
Und mailig schlieBt wieder

Das himmlische Tor.

Samenvatting

Nederlandse vertaling

In de koele ochtend,
Wanneer alles nog rust
Verschijnt Hij aan de hemel
Als een gouden gloed.

Dan opent ons aller Vader
De hemelse zaal,

En kijkt dan naar beneden
Op bergen dal..

Voorzichtig wekt Hij de mensen
En spoort ze aan tot daden

En geeft ze kracht

En heilzame raad

Dan treed ook helder
oplichtend de zon tevoorschijn
En daarna sluit weer kleurrijk
De hemelse poort.

Morgenrot is een bekend Duits lied dat door vele mannenkoren wordt gezongen. God waakt over ons en begeleid

ons dag en nacht.



