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Naam koorwerk:  Sunset Poem 
Genre:Welsh Hymne 
Componist A.H.D.  Troyte (1811-1857) 
 
Koorwerk 
Het koorwerk is geschreven voor een Engels hoorspel “Under milk wood” van de Engelse dichter Dylan Thomas.(Swansea 
1914-New York 1953) De melodie is gebaseerd op Chant no 1 van Arthur .H.Dyke Troyte en werd als ‘’’Sunset Poem’’een 
onderdeel van de muziek door Daniel Jones (1912-1993) voor dit hoorspel geschreven.De verteller introduceert zonder 
waardeoordeel al zijn de dorpsgenoten van  , of ze nu elkaars post lezen, vrouw nemen of moordgedachten koesteren, ze zijn 
hem even lief. Zelfs de rijmende dominee Eli Jenkins van het dorp heft nimmer zijn vinger: 
“Gans goed of slecht is 't niet, ons leven, 
dat gij ons bij het Melkwoud hebt gegeven 
maar gij zult, ik weet het, van onze daden 
de goede zijde zien en niet de kwade.” 
(een onderdeel van het lied) 
 
Beschrijving Componist  
Troyte werd opgeleid bij de kerk van Harrow en van Christus, Oxford (BA 1832). Berkeley Troyte . Hij studeerde rechten, en 
wetenschappen. Hij schreef Chants en tunes voor 1857 Salisbury Hymn boek. 
In Ierland en het Verenigd Koninkrijk, wordt Troyte  misschien wel het best herinnerd als de componist van het gezang 
gebruikt in het  Sunset Poem van  Rev Eli Jenkins ' gebed, van Dylan Thomas ' radio drama en toneelstuk “under milk 
wood”. 
 
 
Luister en kijk         https://www.youtube.com/watch?v=BbcbgVqp4QM 
 
 
 
Tekst 
 
Every morning when I wake,  
Dear Lord a little prayer I make,  
O please to keep Thy loving eye  
On all poor creatures born to die.  
 
And every evening at sun-down  
I ask a blessing on the town,  
For whether we last the night or no  
I'm sure is always touch-and-go.  
 
We are not wholly bad or good  
Who live our lives under Milk Wood,  
And Thou, I know, wilt be the first  
To see our best side, not our worst.  
 
O let us see another day!  
Bless us all this night, I pray,  
And to the sun we all will bow  
And say, good-bye - but just for now! 
 
 

Nederlandse vertaling 
 
Elke ochtend als ik wakker word,  
Lieve Heer, doe ik een klein gebed ,  
Richt  uw liefdevolle blik alstublieft 
op alle arme wezens geboren om te sterven.  
 
En elke avond bij zonsondergang   
vraag ik een zegen voor de stad,  
Want of we de nacht doorkomen of niet : 
 Ik weet zeker dat het altijd een aanraken en gaan is. 
 
We zijn niet geheel slecht of goed  
Wij die leven onder melk hout ,  
En gij, ik weet het, u zult  de eerste  zijn 
om onze beste kant te zien, niet onze slechtste.  
 
O laat ons een andere dag zien!  
Zegen ons allen deze nacht, bid ik U,  
We zullen ons allen naar de zon buigen 
En –maar enkel voor nu- vaarwel  zeggen. 
 
 

 
Samenvatting 
Sunset poem  is bekend geworden door een in Engeland geliefd hoorspel waar deze muziek in voorkomt. 
Bij de verteller over het dorp zijn alle mensen hem even lief..Zelfs de dominee denkt er zo over en zingt  
elke dag een gebed  voor de dorpelingen. 
Sunset Poem is een gebed,gecomponeerd door A.H.D. Troyte. 


