
Nummer  88 
 
Naam koorwerk:   An American Trilogie 
Genre: Pop 
Componist: Mickey Newbury 
 
Koorwerk 
"An American Trilogy" is een nummer gearrangeerd door country songwriter Mickey Newbury en populair gemaakt door 
Elvis Presley, die het nummer begon op te nemen als onderdeel van zijn reguliere concertroutine in de jaren 1970, waardoor 
het nummer een showstopper werd 
. "An American Trilogy" bestaat uit drie negentiende eeuwse liederen: 
 "Dixie" is een nummer uit een blackface minstrel show, dat het officieuze volkslied werd van de afgescheiden Zuidelijke  
Staten van Amerika (1861-1865.) 
 "Battle Hymn of the Republic" is een hymne van het leger van de Unie (Union Army) tijdens de Amerikaanse 
Burgeroorlog(1861-1865). 
 "All My Trials" is een nummer afkomstig van de Bahama's, gerelateerd aan Afro-Amerikaanse negrospirituals, dat vaak door 
folkmuzikanten wordt gespeeld.  
Componist Mickey Newbury was de eerste muzikant die "An American Trilogy" opnam. De studio-opname van het nummer 
bereikte wereldwijd enkele hitlijsten.  
 
Beschrijving Componist  
 "Mickey" Newbury . ( 1940 – 2002)  was een Amerikaanse songwriter, artiest en werd door zijn vele populaire songs  lid 
van de Nashville Songwriters Hall of Fame welke het  erfgoed en de  erfenis van een spectrum  van ’s werelds meest 
populiere liedjes onderhoudt. 
 
Luister en kijk : https://www.youtube.com/watch?v=BC8hHRV5eUY 
 
Tekst 
 
Oh I wish I was in the land of cotton 
Old times they are not forgotten 
Look away, look away, look away Dixieland 
Oh I wish I was in Dixie, away, away 
In Dixieland I take my stand to live and die in Dixie 
For Dixieland, that`s where I was born 
Early Lord one frosty morning 
Look away, look away, look away Dixieland 
 
Glory, glory hallelujah 
Glory, glory hallelujah 
Glory, glory hallelujah 
His truth is marching on 
 
So hush little baby 
Don`t you cry 
You know your daddy`s bound to die 
But all my trials, Lord will soon be over  
 
 
Glory, glory hallelujah 
His truth is marching on 
Glory, glory hallelujah 
His truth is marching on 

Nederlandse vertaling 
 
Oh ik wens dat ik was in het land van de katoen 
De oude tijden zijn daar niet vergeten 
Kijk weg, kijk weg, kijk weg Dixieland 
Oh ik wens dat ik in Dixie was, weg, weg 
In Dixieland daar wil ik leven en en sterven in Dixie 
Want Dixieland, daar ik ben geboren 
Vroeg, Heer, op een koude morgen 
Kijk weg, kijk weg, kijk weg Dixieland 
 
Glorie, glorie halleluja 
Glorie, glorie halleluja 
Glorie, glorie halleluja 
Zijn waarheid marcheert voort 
 
Dus stil maar klein kindje 
Huil maar niet 
Je weet dat je vader gaat sterven 
Maar al mijn beproevingen, Heer, zullen gauw voorbij 
zijn 
 
Glorie, glorie halleluja 
Zijn waarheid marcheert voort 
Glorie, glorie halleluja 
Zijn waarheid marcheert voort  
 
 

 
Samenvatting 
Dixieland of kortweg Dixie is een gebruikelijk synoniem voor de zuidelijke Verenigde Staten. In engere zin verwijst de 
bijnaam Dixieland - evenals de term Southern - naar de elf staten die in 1861 lid werden van de Zuidelijke Staten van 
Amerika: De term werd populair door het volkslied Dixie "(ik wou dat ik in Dixie was").  
Het lied handelt over de Amerikaanse Burgeroorlog  (1861-1865) waarbij de Zuidelijke staten (Dixieland) zich wilden  
afscheiden van de Noordelijke. Dit leidde tot een bloedige burgeroorlog welke vele doden en gewonden tengevolge had. 
An American Trilogie is een bekend popnummer uit de 70er jaren van de Amerikaanse songwriter en artiest Mickey 
Newbury. Het lied is bekend geworden door Elvis Presley. 


