Nummer 93

Naam koorwerk: Brabant
Genre: Volkslied
Componist: Guus Meeuwis ( 1972- )

Koorwerk

“Brabant"—één van Guus Meeuwis' grootste hits—gaat over hoe hij Noord-Brabant mist terwijl hij in
het koude Moskou is. Door te noemen wat hij daar allemaal mist wil hij duidelijk maken dat
Brabanders trots mogen zijn op hun provincie.

Door de grote populariteit in vooral Noord-Brabant, heeft het nummer vele hitnoteringen op zijn naam
staan. Het nummer is zelfs zo populair dat in 2007 een petitie gehouden is om “Brabant” het volkslied
van de provincie Noord-Brabant te maken. Het voorstel werd ondanks 21.366 handtekeningen
afgewezen door de Provinciale Staten.

Beschrijving Componist

Guus Meeuwis werd geboren in het plaatselijke klooster van Mariahout, een dorpje in de huidige
gemeente Laarbeek, waar zijn ouders tijdelijk woonden. Hij groeide op in het naastgelegen

dorpje Lieshout. Meeuwis ging naar het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven, en studeerde
vervolgens rechten aan de Universiteit van Tilburg. Op het Stella Maris College werd al snel duidelijk
dat Meeuwis artistiek en muzikaal begaafd was. Na een romantisch weekend in Brugge met zijn
vriendin Valérie schreef hij het nummer Het is een nacht... Uitkomend voor het Tilburgs Studenten
Corps Sint Olof wonnen Meeuwis en zijn begeleidingsgroep in 1994 met dit nummer het eerste
Studentensongfestival op de Algemene Leidse StudentenVereniging Quintus in Leiden. De groep
kreeg vervolgens een platencontract aangeboden door talentscout Willem van Schijndel Zo ontstond
de groep Guus Meeuwis & Vagant (vernoemd naar het lievelingscafé van Meeuwis en zijn
"studentenvrienden"). Deze begeleidingsgroep bestond oorspronkelijk uit Marc Meeuwis, Jan Willem
Rozenboom, Hugo van Bilsen, Robin van Beek en Dirk Oerlemans. In 2001 is de band Vagant
opgehouden te bestaan en richtte Meeuwis zich op een solocarriére.

Meeuwis werd in 2013 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vele albums van zijn hand zijn verschenen en stadions zijn altijd uitverkocht tijdens zijn optredens.
Op 24 mei 2015 gaf Meeuwis als eerste Nederlandstalige artiest ooit een concert in de Royal Albert
Hall in Londen. Ook dit concert was binnen no-time uitverkocht.

Luister en kijk https://www.youtube.com/watch?v=Yalzl1Tz-so

Samenvatting

“Brabant"—één van Guus Meeuwis' grootste hits—gaat over hoe hij Noord-Brabant mist terwijl hij in
het koude Moskou is. Door te noemen wat hij daar allemaal mist wil hij duidelijk maken dat
Brabanders trots mogen zijn op hun provincie.



Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog
Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog

De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg

De mensen zijn stug en er is maar één kroeg

Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag
Dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak

En ik loop hier alleen in een t¢ stille stad

Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad
Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht
En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog
licht

Ik mis hier de warmte van een dorpscafé

De aanspraak van mensen met een zachte 'G'

Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets

Was men maar op Brabant zo trots als een Fries
In het zuiden vol zon woon ik samen met jou

'T is daarom dat ik zo van Brabanders hou

Ik loop hier alleen in een te stille stad

Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad
Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht
En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog
licht

De Peel en de Kempen en de Meierij

Maar het mooiste aan Brabant ben jij dat ben jij
Ik loop hier alleen in een te stille stad

Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad
Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht
En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog
licht

En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog
licht

En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog
licht



